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Historisch vaartuigen

28 juli-aug-sept. 2014 BOOT

Welkom op de ‘varende monumenten’

Mannen van staal en oud ijzer zijn het, de eigenaars van historische vaartuigen. Bevlogen figuren die
ergens op een onbewaakt moment besmet raakten met het HV-virus (historisch vaartuig) en deze

kwaal nooit meer kwijtraakten. Roest gaan ze met liefde te lijf. ..
Op zondag 14 september 2014 is het weer open monumentendag en traditiegetrouw laten de
varende monumenten zich daarbij niet onbetuigd. Zij zijn reeds meer dan 10 jaar verenigd in de
VVBHYV, de organisatie die het behoud van de historische vaartuigen ter harte neemt. De afkorting
staat voor Vlaamse Vereniging voor het Behoud van Historische Vaartuigen.

Tijdens open monumentendag blazen zij verzamelen in Mechelen, op het Leuvens kanaal, op een
boogscheut van de Plaissance brug. Daar bieden zij geinteresseerden een hapje en een drankje aan,
samen met een bezoekje en een rondvaart met hun oude vaartuigen.

ris moed en volharding nodig om een historisch vaartuig te bezitten

en te onderhouden. Men moet handen aan zijn lijf hebben of een

serieus budget. Een oude schoonheid vraagt om een permanente

zorg, anders verliest ze binnen de kortste keren van haar pluimen en
ook haar charme. Voor historische wrakken is er geen plaats in de vereniging,
maar liefhebbers kunnen bij de leden terecht om goede raad. ,Goede raad is
duur” weet Luc Honsia, penningmeester van de vereniging, ,maar wij geven
al onze adviezen gratis, wij delen wat graag de kennis die we door de jaren
heen opgebouwd hebben. *

Genetisch gedetermineerd

Luc was genetisch gedetermineerd om in de botenwereld terecht te komen.
Zijn vader was medestichter van de Mechelse kanoclub en een fervent bou-
wer van kano's. Zo kreeg Luc als kind reeds de basisbeginselen van het boot
ontwerp en bouwen ingelepeld. Hij ontpopte zich tot een verdienstelijk kano-
vaarder, in de voetsporen van zijn vader die nog een Olympische selectie wist
af te dwingen. Luc volstond met een paar Belgische kampioenstitels. Maar
hij voelde zich aangetrokken tot het zeilen, dat leek hem een ietsje minder
vermoeiend en toen hij zijn vader om een zeilbootje vroeg verwees die hem
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De BOEIERSCHUIT "ZIET
op u ZeLven uir 1884,

naar hun achtertuin. Daar lag een boom, weliswaar
netjes in planken gezaagd, maar daar kon hij het
mee doen. Luc ging aan de slag, bouwde drie jaar
lang aan zijn droomjachtje van 6,5 meter op basis
van een eigen ontwerp en lijnenplan.

Terwijl zijn leeftijdgenoten strips en stoere
vernalen lazen, bestudeerde Luc alles wat met
scheepsbouw vroeger en nu te maken had. En die
drang naar weten enkennen is vijftig jaar later nog
steeds aanwezig,

Hij bracht de bouw van zijn eerste jachtje tot
een goed einde en koos het wijde sop, letterlijk.
Tochten naar Zweden en Denemarken ondernam
hij en dat alles in tijden dat waarin elektronische
navigatie in haar kinderschoenen stond.

Het tweede bootje werd een g meter familiejacht
en zo belandde hij in de professionele jachtbouw.

Composite materiaal

Als een der eerste in ans land specialiseerde hij
zich in het werken met composite-materialen. Zo
was hij betrokken bij de bouw van de Rucanor
waarmee wijlen Staf Versluys zijn grootste suc-
cessen boekte in de Whitebread oceaanrace. Hij
bouwde ook mee aan de legendarsiche Cote d'or
en kreeg aanbiedingen om in het buitenland de
bouw van jachten te begeleiden. Van Turkije ging
het naar Italie waar hij de werkplanning van de
Americas Cupper, Il Moro di Venezia verzorgde.
Die moest het in de finale 1992 nipt afleggen tegen
de Amerikaanse titelverdediger, America 3.

Maar na jaren van omzwervingen hield Luc het in
het buitenland voor bekeken en richtte hij weer
de steven naar zijn geboortestek.

Tijdens zijn buitenlandse omzwervingen had hij
regelmatig langere periodes aan boord van een
schip geleefd en die levenstijl beviel hem wel.
Terug in Belgié, halfweg de jaren 9o stond hij voor
de keuze, een huis aan de wal of een woonschip.
In die tijd was wonen op een woonboot nog lang



geen hip gegeven, het waren slechts een paar oude
schippers of enkele marginalen die kozen voor een
leven aan boord. Zijn spaarcenten verplichtten
hem o een keuze te mzken, een huis of een boot,
voor beide was zijn budget ontoereikend. Het laat
zich raden dat het een boot werd. Maar daar ging

een hele zoektocht aan vooraf.

Met een beperkt budget kan men zich wel sen
enorme woonboot aanschaffen, maar die is dan
wel in een herbarmelijke toestand. Hij keek uit
naar een handzaam formaat, want bedoeling
was om met de boot ook tochten te maken. Een
woonboot die voor altijd vastgeketend is, sprak
hem totaal niet aan,

7o kwam hij in Nederland de ‘Ziet op u Zelven' op
het spoor, een boelerschuit uit 1884 die een rijk en
gevuld bestaan achter de rug had.

In 1996 werd de keop gesloten en gedurende tien
Jaar werkte Luc aan de restauratie. Intusen was hij
na zijn scheepsloopbaan in het onderwijs terecht
gekomen en bracht hij met het enthousiasme dat
hem zo typeert, zijn kennis over materialen en
technieken bij aan jongeren. Het onderwijs bood
gelukkig wat vrije tijd en tijdens het restaureren
werd het belangrijkste niet uit het oog verloren,
het varen. Luc ging telkens een paar weken op
vakantie met zijn ‘project in ontwikkeling'

Luc Honsia AaN DE
HELMSTOK VAN ZIJN
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Als een volbloed archivaris verdiepte hij zich in de geschiedenis van zijn
boeierschuit. Die was ontworpen als vrachtscheepje en werd ingezet voorna-
melijk voor het transport van riet en biezen langs de Bieschbos en het Spui,
steeds onder zeil. Het scheepje volgde de economische ontwikkelingen van
begin van de 20ste eeuw. Om rendabel te zijn werd de schuit verlengd en
werd een tussendeel van 2,65 meter ingeklonken. Zo bereikte het scheepje
zijn huidige afmetingen van 18,05 meter op een breedte van 4,45 meter, In
de jaren 20 van vorige ecuw werd een eerste motor ingebouwd, waardoor
het scheepje nog steeds voor transport kon worden ingezet in de moderne
tijden. De vracht wisselde met het landbouwseizoen, van aardappen, riet en
biezen tot suikerbieten.

Hippies aan boord

Maar bij de afsluiting van de Haringvliet bleven de opdrachten uit en werd
het scheepje werkloos. We waren toen in de jaren 60 aanbeland, het begin
van de flower power tijd en een groepje hippies had zijn oog laten vallen
op het bootje om het om te bouwen tot woonschip. Maar met bloemetjes
alleen kon de boot niet betaald worden en toen de afbetaling uitbleef ging
de toenmalige eigenaar zijn schip terughalen in Amsterdam waar de vrolijke
hippie bende met appelsienkisten aan de slag was geweest om een interieur
te bouwen,

Een artistiek ondernemer liet zijn oog vallen op het scheepje en bouwde
het om tot een chartervaartuig. Maar strengere veiligheidsvoorschriften
maakten dat het scheepje na een paar seizoenen weer de wal op moest. Een
bootrestaurateur bracht het naar het zuiden van Frankrijk, werkte met de
zuiderse zon als gezel het schip om tot een woonboot en bracht het terug naar
Nederland. En zo kruisten de wegen van de ‘Ziet op u Zelven' en Luc mekaar.

Eigen standaard

Het werd uiteindelijk een rationele beslissing. Fen boot die handelbaar was
en die mogelijkheden bood om er een gezellige thuis voor een gezin van
te maken. De koop was een feit. Elke bootbouwer heeft zijn eigen ideeén
en bij Luc is dat niet andérs. Hij begint het interieur aan te passen aan zijn
persoonlijke wensen en standaarden. Van de oorspronkelijke inbouw behield
hij een tafelblad en de betimmering van de zijwanden. Die was uitgevoerd in
hout dat gerecupereerd was uit een oude kapel en deze gezegende grondstof
kreeg opnieuw een plaatsje aan boord.

Het resultaat is een bewijs van Lucs vakkenis. Het werd een ruimtelijk ogend
interieur met een typsich scheeps karakter, maar van een opmerkelijke ge-
zelligheid en voorzien van alle comfort dat denkbaar is, een hypermoderne
douchecel met hydrojets, een vaatwaser naast een knus oliekacheltje, kortom
het is goed en aangenaam leven aan boord van de ZouZ.

Maar onderschat het leven aan boord niet, een historisch schip vraagt on-
derhoud en altijd is er wel een onderdeel dat om vernieuwing smeekt. Maar
met liefde en inzet houdt Luc zijn scheepje in prima conditie.

Deze zomer staat de verkenning van de Samber op het programma en op 13
september is er afspraak met de vrienden aan de Kanoclub van Mechelen
voor de jaarlijkse reunie naar aanleiding van Open Monumenten dag,

De Vlaamse Vereniging voor het Behoud van de Historische Vaartuigen biedt
een tochtje aan, maar ook een hapje en een drankje en daarmee krijgt de
kassa van de vereniging, die een 60 tal boten telt, een steuntje. De mannen
van staal en oud ijzer verdienen wat smeer, zodat er geen roest komt op hun

prachtige initiatieven. Afspraak in Mechelen op zondag 14 september 2014.
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