Schat, het is een sleper...

Marjan en Robin melden met grote vreugde de geboorte van “Kobbe” een stoere

sleper van 18 meter lengte en 4 meter breedte. Kobbe werd in een nieuw kleedje

gestoken in Leuven, maar de gelukkige ouders verblijven nu aan het Zennegat in

Mechelen,

Wat doet een jong stel, een eindje in de twintig, op een sleepboot waarvan de

geschiedenis teruggaat tot voor de eerste wereldoorlog, bouwjaar omstreeks 1910,

waarschijnlijk zelfs van Duitse origine?

e jongste leden van de 'Vlaamse Ver-
| eniging tot het Behoud van Histarische
: Vaartuigen' waren zeker niet voorbestemd
om de jongste boegheelden van deze
dynamische vereniging te worden. Robin werkte op
de luchthaven van Zaventem en zocht iets zinvols om
zich nade werktijd mee bezig te houden. Toevallig deed
Marjan een vakantiejob op dezelfde locatie. Een ont-
mosting tussen beiden stond in de sterren geschreven.
Zoraakten hun avenden stilaan gevuld met aangenaam
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en liefdevol samenzijn, of toch niet helemaal? Marianne
studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen
aen de Universiteit Antwerpen en daar komen aardig
wat studie uren bij kijken, waardoor Robin weer met
lange eenzame avonden werd geconfronteerd. Daar
kwam bij dat de jongeman dacht aan zelfstandig wonen
en ja, waarom niet op een boot gaan wonen. En zo
startte een zoektocht naar een degelijk, betaalbaar en
voldoende ruim schip. Marianne had binnen de stucie-
richting TEW gekozen voor de optierichting Transport



en maakte haar thesis over de binnenvaart. Dat bracht
ook hun maritieme dromen dichter bij elkaar, meer zelfs,
het was Marjan die Robin aanzette om zijn vaarbewijs te
halen en samen vielen ze voor de prachtige lijnen van
een oude sleepbogt, ergens in een achteraf haventje in
Ouderkerk aan de Amstel in Nederland. Er mocht wat
werk aan zijn, Robin weet van aanpakken en Marjan is
ook niet te beroerd om de handen uit de mouwen te
steken. Wat ze beiden belangrijk vonden was dat de
ruimte beschikbaar was om een interieur in te bouwen
waarin alle hedendaagse comfortvoorzieningen een

plaatsje vonden.

Verschil tussen koesteren en kennis

De vorige eigenaar had zijn sleper jarenlang gekoesterd,
maar was nu te oud geworden voor de tochten langs
de binnenwateren en vol vertrouwen dat zijn geliefde
boot een nieuw leven tegemoet ging, werd de koop
gesloten. ,De man leefde voor zijn boot, hij heeft ons
ook heel eerlijk over de nadelen ervan verteld, maar
hij had één nadeel, hij wist er niet teveel van. Er waren
gebreken die hij ook niet kende, Achteraf is gebleken
hoe naief wij waren, geeft Robin toe.

Werd er dan geen expertise gevraagd voor de koop
gesloten werd?  We hebben een expert gevraagd, maar
geen keuring. Het verschil is dat een expertenverslag al-
leen maar een opsomming van de toestand weergesft,.
Fen keuring zou aan het licht gebracht hebben dat er
wat fout was met de huiddikte op de wind-waterlijn.

Er waren ‘verborgen’
gebreken en we hadden een
expertise gevraagd, maar
geen keuring.
Achteraf is gebleken hoe
naief wij waren...

De sigenaar wist dat zalf niet, hij heeft ons niet in de
maling willen nemen. Wij zijn dan ook verplicht geweest
om op die plaats de huid te laten dubbelen, tweemaal
negen meter. Daarvoor deden we een beroep op een
werf uit de binnenvaart, niet op eentje uit de plezier-
vaart. Dat nam wel een stavige hap uit ons budget,
maar nu zijn we wel zeker en veilig en we hebben we
sen gunstig inspectieverslag voor de verzekering. De
herstelling werd uitgevoerd in een droogdok en toen
zagen we onze sleper voor het eerst uit het water, Wat
een machtig zicht, we waren allebei onder de indruk
toen hij zijn volle 60 ton aan het oog prijsgaf !

De schroef vormde ook een probleem. De vorige
eigenaar had een aluminium schroef laten monteren,
waarschijnlijk uit kostenoverweging, maar wel met
zinken anodes. De wetten van de natuurkunde zijn
onverbiddelijk, het zwakste materiaal gaat er aan en
daar ging de schroef. We hebben vorig jaar een twee-
dehands schroef gevonden en die zit er nu onder en
doet het uitstekend.

Zo authentiek mogelijk

Tijdens de verbouwingswerken lag de boot in de jacht-
haven van Leuven, met zicht op de Inbev brouwerij, de
oude Stella Artois. De buitenzijde werd bewust zo origi-
neel mogelijk gehouden. Ook de stuurhut werd goed
bewaard maar onderdeks onderging alles een grondige
wijziging, ook al werd er niets authentieks afgebroken.

Benedendeks was het heel onpraktisch, geen isolatie en




Bl DE HERINRICHTING
HEBBEN WE ONSZELF GEEN
DRUK OPGELEGD, MAAR AL-
LES GEDAAN VOLGENS ONS
EIGEN WERKRITME.

DE BADKAMER VERHUISDE
NAAR HET LICHTSTE DEEL
VAN DE BOOT EN DE
SLAAPKAMER NAAR HET
DONKERSTE DEEL..

DE moToR I1s EEN GIM vAN
165 PK MET 6 CILINDERS IN

LIJN, JAARTAL OMSTREEKS
1943. DIE DOET HET, NA
REVISIE, VOORTREFFELIJK.

DE OORSPRONKELLIK
STUURHUT WERD AMPER
GEWUZIGD, WEL STAAT
EEN "VROUWVRIENDELLK
BESTUURSYSTEEM' OP HET
VERLANGLIJSTIE.

een vreemde indeling. We hebben de badkamer naar
het lichtste deel van de boot gebracht en de slaapkamer
in het donkerste deel,” vertelt Marjan. Een dieselgroep
voedt de batteri] en is rechtstreeks aangesloten op de
boiler voor warm water. Zonnepanelen zorgen voor
elektriciteit voor de verlichting, alles werkt op 12 volt.
Koken gebeurt op gas en de koelkast kan wisselen
tussen gas en stroom.  Mensen staan verbaasd van de
ruimte die we gecreéerd hebben. We kunnen zonder
enig probleam een lange tijd aan boord verblijven, we
zijn niet meer afhankelijk van jachthavens. Dat komt
omdat de boot langer lijkt dan hij is. Met zijn 18 meter
lengte en 4 meter breedte toont hij zich op het water
slanker dan hij is”

Tijdens de verbouwingswerken werd er wel af en toe
een tochtje gernaakt. Dat hield de moed erin. En als
het een beetje teveel werd, dan werden de werken
maar een tjdje opgeschort., We hebben anszelf geen
druk opgelegd, maar alles gedaan volgens ons eigen
werkritme!

De eerste twee jaar werden vooral kosten besteed azn
het interieur, de volgende twee jaar ging het budget
bijna integraal naar technische verbeteringen, het
dubbelen van de waterlijn, revisie van de motor, ver-
nieuwing van de schroef en dergelijke. Intussen is Robin
ook handig geworden met het lasapparaat en worden
kleinere herstellingen zelf uitgevoerd.

Een kind van de zee

De originele naam van de boot was tussen de plooien
van de tijd verloren gegaan, in de Nederlandse scheeps-
registers duikt hij pas op in 1956 en een speurtocht
leidde naar het Duitse Bremerhaven als bouwplaats.
Maar het historisch onderzoek is voor later, wanneer
meer tijd beschikbaar is. Robin en Marjan voelden zich
dus vrij om een eigen naam te kiezen en dat mechter
geen zijn van dertien in een dozijn. Het werd uiteindelijk
‘Kobbe! het klinkt kort en krachtig en heeft een maoi
letterbeeld. Kobbe betekent zeehond in het Neors en
zeemeeuw in het Fries, er is dus een duidelijke band
met het water. En in bepaalde streken staat Kobbe ook
voor spinnenkop en die diertjes vinden we vaak aan
boord en zijn dikwijls als verstekelingen onze gezellen
aan board, aldus Marjan.

Van dagtochtjes naar reiinies

Het eerste jaar werden dagtochtjes gemaakt naar
Dendermande of Mechelen, voorzichtig want de motor
was nog niet gereviseerd. Deze GM van 165 pk met 6
cilindersin lijn dateert van omstreeks 1943 en doet het,
na revisie, voortreffelijk. Het tweede jaar ging de reis naar
het Kempisch Kanaal en retour via het Albertkanaal.
De meeste reisjes gebeuren naar aanleiding van de
re(inies van deVlaamse Vereniging tot het Behoud van
Historische Vaartuigen'waarvan Robin medebestuurder
is. 7ij zijn goed opgenomen in de groep en waarderen
de gezelligheid en de vriendschap. De meeste leden
genieten van een pensioen en hebben dus tijd zat.



Het is altijd een leuk weerzien op de s
meetings er ervaringen worden viotjes
uitgewisseld.,Het gaat er echt niet 1
betuttelend aan toe, we krijgen veel
goede raad, maar uiteindelijk moeten
we zelf beslissen wat we daarvan op-
pikken. Maar toegegeven, we hebben
al veel geleerd van de ervaren leden;
stelt Robin.

De kruissnelheid van de sleper op

kanalen bedraagt 104 12 km per uur,
danloopt de motor 1.200 toeren en dat
is ideaal voor het verbrulk dat slechts
4 a5 liter diesel per uur bedraagt. Op
de meeste kanalen mag men trouwens
nietsneller varen. Voeren we onze snel-
heid op tot 1400 toeren dan halen we
maeiteloos 14 a 15 kilometer per uur
maar verdubhelt het veroruik bijna tot
82 9liter, We plannen onze tochten om
zoveel mogelijk de stroming mee te
hebben wantdat scheelt natuurlijk ook
in het verbruik. Het is geen probleem
dat dit soms wat meer tijd vraagt,
tenslotte ben je met vakantie en wil je
de dagelijks stress van werk en verkeer
achter je laten.

Op ruim water en met 1.800 toeren Klimt het verbruik
nzar 15 literen bij 2.0002 2.300 toeren zitten we aan 25
liter per uur, maar dat is niet de bedoeling, we zijn geen
speedboot; benadrukt Rooin. Maar hetis wel een veilig
gevoel dat je over een ruime reservekracht beschikt!

Opgepast, de aankoop van een sleper kan Je leven
grondig veranderen. Robin hield zijn job op de luchtha-
ven voor bekeken en werkt nu voor een baggerbedrijf
waar hij de weg aflegt van matroos over stuurman
naar kapitein. Dat staat de komende paar jaar op het
programma. Het werkschema op de baggerboot, een
week op, een week &f, geeft hem ce gelegenheid om
de Kobbe goed in vorm te houden.

Marjan werkt aan Universiteit Antwerpen een doctoraat
af over de binnenvaart. Ze kan meepraten over het vak
en krijgt veel sympathie van de binnenschippers. ,Als
we op vakantie zijn met onze Kobbe, staat de binnen-
vaart zeer positiel tegenover ons. We hebben nog nooit
een prokleem gehad, we mogen altijd langszi] liggen.
De binnenschippers hebben ook veel interesse in boot,
motor en inrichting en kamen graag een kijkje nemen.
En elke volgende ontmoeting gaat gepaard met een
hartelijke begroeting”

Varen is wennen

Varen is wennen, het is niet omdat je met een andere
boot kan varen dat je met Kobbe kan varen, stelt het
jonge schippersoaar. De reactie is trager en met de 20
slagen van het stuurwiel heeft hij tijd nodig. Kobbe
heeft een eigen karakter benadrukt Marjan. ,Soms is

Wat een oude sleper zoal
met een man kan doen,
eerst was het liefde toen
werd het werk en nu is het
werk én liefde.

hij nukkig, vooral wanneer ik aan het
stuur sta. Dan wil hij niet draaien ofwel

draait hij altijd naar rechts en als hij het
moet doen, doet hij hat niet! Is het
misschien makkelijker Robin te doen
luisteren dan Kobbe, vraagt ik Marjan,
maar daarop blijft ze het anwtcord
schuldig.

De boot is niet uitgerust met een
boegschroef, het is wennen en het
vraagt ervaring, maar het gaat best
zonder, stelt Robin. [k oefen voorzich-
tig alle manoeuvres in rustig water,
waar ik anderen niet stoor. [k hou
rekening met de boot en hoe hij rea-
geert; je ben niet op twee seconden
rond, ock bij het efmeren moet je daar
rekening mee houden. [k krijg vaak
tips van mensen, probeer eens zo...
we leren altijd bij, we doen het altijd
traag, er kan weinig gebeuren.

Jachtjes snappen het niet altijd
Jachtjes snappen niet altijc dat je
plaats nodig hebt, als wij een sluis
binnenvaren kunnen we niet afme-
ren tegen een plezierjacht, met onze &0 ton zal een
fendertje weinig bescherming bieden. Door met de
Kobbe te varen begrijp ik ook waarom er soms wrevel
bestaat tussen beroeps- en pleziervaart. Het is 2en
andere manier van varen en daar zijn de jachtjes zich
niet altijd van bewust.

Nu vaart Kobbe op mankracht, misschien vandaar
zijn macho trekjes. Alle kracht staat op het roer en het
is trekken en sleuren. Bedoeling is om de besturing
"vrouw vriendelijk'te maken. Dat zou kunnen door een
hydraulisch stuursysteem te installeren, maar dan wordlt
geraakt azn het authentiek systeemn van kettingen en
kabels. Daarom denkt Robin aan een compressor met
elektremotor op de koppeling. Dan zou Kobbe ook
makkelijk met vrouwkracht te varen zijn. Maar het is
nog even afwegen wanneer het budget deze inves-
tering toelaat.

Toegegeven, Kobbe ziet er heel parmantig wit, met zijn
witte stuurhut en rode relingpzrtij. Volgend jaar krijgt hij
ernog een wit biesje bij, maar eerst moet de waterlijn
terug afgemeten worden. In hun enthousiasme hebben
Rcbin en Marjan de oude waterlijn met de hage druk-
reiniger doen verdwijnen. Netjes is de romp wel.

Dat ze beiden meer willen varen staat vast. Ze hebben
geen tv aan boord, ze varen om rust te vinden en on-
derweg heb je zoveel contact met andere bootmensen.
JZie je een ander klassieke of historisch schip, dan
word je aangetrokken door elkaar, het is steeds gezellig
huurten. Het kunnen verschillende mensen zijn, maar
de boot bindt je” Daar vormen Robin en Marjan een
meaer dan overtuigend bewijs van.
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