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De mannen van het schroot
stijgen in aanzien

Ergens rond de eeuwwisseling troffen zeven schippers eigenaars van een antiek
vaartuig mekaar in de buurt van het Zennegat in Mechelen, daar waar de Leuvense

Vaart samenvloeit met de Zenne en de Dijle. Al lagen zij een beetje verspreid, toch

bracht het ene woord het andere mee en binnen de kortste keren was er een nieuwe

vereniging opgericht. In 2002 werden de statuten gepubliceerd van de “Vlaamse
Vereniging tot behoud van Historische Vaartuigen” afgekort VVBHV. Een hele mond

vol, maar de individuele eigenaars van historische vaartuigen die minstens 50 jaar
geleden gebouwd werden, zijn meer gewoon. De stempel van‘schroot’is aan het

verdwijnen, maar het mag wel wat sneller gaan, vinden zij.

De digitale wereld dreigt hen te antglippen, een gps in
de wagen kan nog net, maar voorzitter Dirk vertrouwt
meer op papieren kaarten om alternatieve wegen te
zoeken. De zon doet voor een keer haar best om het
achterdek van de historisch sleper Kobbe, met thuis-
haven Leuven, tot een gedroomd terras om te varmen
waar ons het reilen en zeilen van de jonge vereniging
waordt toegelicht,

Robin, de verrassend jonge eigenaar (28 jaar) van de

Kobbe is lyrisch aver zijn bootje, al is er nog een beetje’

werk aan ,Eris niets mogiers dan je vriendin een vakan-
tie aanbieden met een exclusief zonneterras "weet hij.
Meer zelfs, het risico is niet gering dat de meisjes in de
rij staan om deze unieke ervaring te beleven. Wanneer
tv zenders een variant zouden zoeken op het suc-
cesprogramma ‘boer zoek vrouw, dan is ‘vrouw zoekt
schipper’ een meer dan waardig alternatief. Alleen zijn
de historische schippers vocrlopig nog een ietsje dun-
ner gezaaid dan de rurale jonkers en ligt hun leeftijd
ver boven de eerste procreatieve fase. Maar als het aan
de Versniging ligt, is dat een kwestie van tijd. Er is nog
voldoende histarisch maritiem erfgoed dat om een
liefdevolle, liefst ook handige, schipper vraagt.

Individuele scheepseigenaars

.Wij zijn de enige vereniging van individuele scheeps-
eigenaars van historische vaartuigen in Vlaanderen,
stelt voorzitter Dirk Ramakers. , Andere projecten in
de historisch maritieme sfeer hebben sociale doelstel-
lingen, opleiding en instap op de arbeidsmarkt op het
00g. Het maritieme aspect is uiteraard een uitgelezen
middel om deze doelstellingzn te realiseren.

Wij willen een vriendenkring uitbouwen, het gezel-
lig houden. Momenteel tellen we een 50-tal leden
en de groel remt de onderlinge vriendschap niet af,
integendeel”
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Qorsoronkelijk was de bedoeling van de vereniging om
inoverleg met Waterwegen en Zeekanaal te komen tot
een collectieve regeling voor deligplaatsgeldenTot nu
toe wordt voor elk vaartuig individueel het liggeld aan-
gerekend. Dat overleg is intussen aardig opgeschoten
en kreeg een ruimer kader mee. Gestreefd wordt naar
het creéren van ligplaatsen in een histerisch kader
waar de historische vaartuigen voor een foeristische
meerwaarde kunnen zorgen, Bij de Waterbeheerders
en toeristische diensten begint het langzaam te da-
gen dat historische vaartuigen aan het landschap iets
toevoegen.

Dirk RAMAEKERS, vOORZITTER VVBHY (AAN BOORD VAN ZIJN GELIEFDE ‘GREETJE':

,» WIJ WILLEN GEEN HISTORISCHE POLITIE SPELEN, INTEGENDEEL, MAAR MENSEN AAN-
MOEDIGEN EN STEUNEN OM HET AUTHENTIEKE BEELD VAN HUN HISTORISCH VAARTUIG TE
BEHOUDEN.”



LLigplaatsen blijven een belangrijk streven, aldus Dirk, je moet weten dat onze stoere

histerische vaartuigen nietaltijd welkorn zijn in traditionele jachthavens, vaak is ook
de infrastructuur van plezierhavens niet voorzien op onze tonnenmaat. Wij worden
vaak afgeleid naar de werk- of vissershaven. Jachteigenaars zien ons niet graag komen,
ncchtans heb ik geen enkel bezwaar tegen een streep witte lak op de teer van mijn
boot, maar omgekeerd ligt dat een ietsje anders.”

Opmerkelijk is ook dat wanneer de schipper spontaan de rondleiding op de bootin
handen neemt, je eerst in de machinekamer terecht kamt. Daar kan je dan verliefde
blikken werpen op een 50 jaar oude maar fris ogende 350 pk motor met cilinderkop-
pen ter grootte van een kinderhcofdje. Pas wanneer de amvormer, de schakelkast, de
boiler en de accu's de revue zijn gepasseerd, kamt de leefaccommeodatie aan bod.

Wanneer krijgt een boot nu het label historisch vaartuig. Daar raken we een gevoelig
punt aan.,,De norm van minsten 50 jazr oud is een algemene regel; stelt Dirk. ,Se-
lectiecriteria moet je zien als een groeiproces. Belangrijk is dat de boten er maeten
uitzien zoals vroeger. Het werkend bestaan van de boot moet te herkennen zijn.
Maar als de nieuwbouw van de Belgica er kamt, dan moet die toch ook wel passen
in het kader. Een replica draagt wel degelijk bij tot besef van de waarde van ons
historisch erfgoed. Op de laatste ledenvergadering was iedereen het er over eens
dat ook de schepen die jonger zijn dan 50 jaar 2en plaats kunnen krijgen. Er is geen
enkel historisch schip dat er nog uitziet zoals het van de werf gelopen is, eris in de

HET ZENNEGAT BIJ
IMECHELEN IS UITGEGROEID
TOT EEN ONTMOETINGS-
PLAATS VOOR HISTORISCHE
VAARTUIGEN.

loop der jaren heel wat verbouwd aan schepen. Een
schippersfamilie kreeg er een baby bij, waar moet die
gestoken worden, wel een nieuw hok'erop gelast en
de kleine had een onderkomen...

In feite werdt het criterium de authenticiteit, maar geef
toe, het is geen eenvoudige problematiek. Neem nu
de allereerste Etap uit de jaren 70, die kan je toch ook
zien als een historische mijlpaal. Maar waarom ken je
de eerste Etap historische waarde toe en de eerste baot
van een andere bouwer niet?

Gezond verstand primeert

We proberen de mensen niet te demativeren, maar
ons besluit positief te brengen. Wij zijn geen historisch
politie, integendeel, we willen de mensen stimuleren
om de historische waarde van het schip te behouden
of aan te passen. We wijzen de ‘container’schepen niet
af, maar het beeld moet wel kloppen.

Soms stellen we mensen teleur. Veel jachtjes zijn
gebouwd op een historisch casco, maar kregen een
volledig nieuwe opbouw die in niets meer lijkt op de
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oorspronkelijke. Soms heeft de boot ncg een oude
bel en het mooi stuurwiel, tja, dat is anvoldoende om
historische waarde op toe te kennen. Die vaartuigen
brengen wij graag onder in de categorie van steunende
sympathisanten, want we weigeren niemand, iedereen
kan steunend lic worden.

De algemene regel binnen de vereniging is dat het
gezond verstand alle beslissingen stuurt. We proberen
niet over regulerend te zijn, als we er niet van overtuigd
zijn doen we het niet. De leden moeten zich kunnen
vinden in de beslissingen. We streven naar een con-
sensus, je moet onderling instemming vinden. Wat ben
je met een meerderheid als 40 procent van de leden
er zich niet kan in vinden? We respecteren ledereen
in zijn rol en functie, maar wensen anderen niet uit te
sluiten. Uiteindelijk komt het er op aan als vereniging
geloofwaardig over te komen.

Geloofwaardig

Die geloofwaardigheid is belangrik nu de vereniging
aanspreekpunt werd van het Vlaams Instituut voor On-
rcerend Erfgoed (VIOE) dat de inventarisatie uitvoertin
het kader van het Vaams decreet tot bescherming van
het Varend Erfgoed.

Verder is de vereniging ook betrokken bij een nieuw co
terichten koepel voorvarend erfgoed, een initiatief van
Vlaams Contactforum Monumentenzorg. Bedoeling is
om een aanspreekpunt uit te bouwen voor alle erfgoed
dat met water te maken heeft: bruggen, sluizen, vuurto-
rens en natuurlijk ook vaartuigen. Dazraan kunnen wij
ook ons steentje bijdragen.
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De algemene regel
binnen de vereniging is
dat het gezond verstand
alle beslissingen stuurt.
We proberen niet over-
regulerend te zijn, we zijn
geen ‘historische politie’,

We hebben gemotiveerde leden, zij stimuleren mekaar
om het onderhoud ter harte te nemen. Het is niet de
bedoeling zoveel mogelijk leden te hebben, maar we
willen als vereniging zorgen dat onze leden erkend
worden in hetgeen ze doen voor het behoud van het
historisch erfgoed. Wie in deze geest onze rangen wil
vervoegen is heel welkom.

In de vereniging is iedereen welkom, zelfs wie een
historische kano bezit bij wijze van spreken. Het gaat
niet om het type boot. In tegenstelling tot Nederland
waar elk type roeiboot zijn eigen vereniging heeft, wil-
len wij het ruimer zien en mensen samenbrengen met
historische vaartuigen en zeker geen versnippering in
de hand werken.

Met of zonder motor

Eris een categorie mensen die het zalig vindt wanneer
de motor uitgaaten er is een categorie mensen die heel
zenuwachtig wordt wanneer de motor stilvalt. Yoor
beiden s er plaats in onze vereniging. Het nadeel is dat
wij niet de kennis hebben van alle types vaartuigen,
wij krijgen vragen van mensen over vaartuigen die we
niet meteen kunnen plaatsen. Maar we hebben wel
reeds tal van specialisten in onze rangen, onder meer
wat betreft sleepboten, klippers, akeni... en die willen
graag andere leden helpen.

Onze leden zijn een mix van jong en oud, maar toch
vooral een ‘arijze’ vioot van vroeg gepensioneerden.
Voor het onderhoud van een historisch vaartuig is
niet alleen veel tijd, maar zijn ook veel technische

vaardigheden nodig. Je hebt mensen die alles kennen




over staal maar weinig over motoren, iemand weet alles over houten masten, maar
kijkt aan tegen elektrische problemen. Niet iedereen heeft zlle ervaring in huis, maar
binnen de vereniging is het mogelijk om een specialist te vinden. Je kan raad vragen
en tijdens onze contactvergaderingen warden vriendschapsbanden gesmeed.

Veeleisende geliefde

Er is weinig handel in historische vaartuigen. Alleen wanneer de leeftijd het niet
meer toelzat om te varen wordt er aan verkoop gedacht. Of iemand verkoopt om
een ruimer schip te kopen. Maar als verkoper doe je nooit een goede zaak. Je steekt
zoveel werk en energie in het restaureren en instandhouden van de boot dat het een
deeltje van jezelf wordt. Ik heb lang getwijfeld of ik mijn hele oude handel niet zou
verkopen om me een nieuw comfortabel en onderhoudsvriendelijk motorjacht aan
te schaffen. Maar ik krijg het niet over mijn hart. De uren werk die je erin ingestoken
nebt, krijg je nooit terughetaald. De marktwaarde is veel lager dan de kosten die er
in zitten. En zeg nu zelf, wat is er mooier dan met een statig historisch schip over het
water te flaneren. Mooi om doen, maar ook mooi om naar te kijken.

Je moet dus een beetje gek zijn om voar een historisch vaartuig te kiezen?

Niet echt, maar het helpt. Er moet passie in het spel zijn, want geef toe, het is niet
de meest gemakkelijke manier om te varen, je moet het graag doen want veel van
onze vaartuigen eisen een permanente aandacht.

Mensen met een historisch vaartuig gaan zich vaak dingen ontzeggen om iets aan
de boot te kunnen doen, bij veel mensen gaat de boot voor op andere zaken. Als je
moet kiezen: op vakantie gaan of een kapotte generator herstellen, dan zal de gene-
rator het doorgaans halen. Waaruit ook mag blijken dat een goede verstandnouding
met de partner een belangrijk gegeven is. Want laat er geen twijfel over bestaan, zo
benadrukken Dirk en Robin, een historisch vaartuig is een veelsisende geliefde.

InTErviEw: LEC VAN DORSSELAER

Afspraak ‘Open Monumentendag’

14 september 2008 Zennegat, Mechelen

Met de schoconheid van de historische vaartuigen kan je kennismaken tijdens
de jaarlijkse relinie op'Open Monumentendag’ 14 september 2008 aan het Zen-
negat in Mechcelen {net voorbij het sluisje van Battel). Het thema van de Open
Monumentendag dit jaar is De 20ste Eeuw’ Bijna alle vaartuigen van de leden
van de Vlaamse Vereniging tot Behoud van Historische Vaartuigendateren uit de
20 eeuw, een paar zijn zelfs nog ouder.

Aan de hand van een fototentoonstelling wordt de evolutie van de scheepvaart
tussen 1900 en 2000 geillustreerd. In die periode hebben zich opmerkelijk veran-
deringen voorgedaan binnen de scheepvaart, onder meer de schaalvergroting
van de vrachtschepen tussen 1900 en nu.

De watersport ging haar eigen weg en groeide uit van een elitair gebeuren
naar een populair beleven. De leden van de VWBHV gooien hun kajuitdeuren
en ruimpoarten open voor
bezoekers en verder staan
genoegens voor de inner-
like mens en proefvaarten
met historische vaartuigen
op het pregramma.

Meer inlichtingen:

WWW.HISTORISCH-VAARTUIG.BE

www.pzeroweb.com
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