
Panheel Maritiem 11 en 12 juni 2016 

  
  

Dit jaar een week eerder dan andere jaren, omdat Sail Delfzijl onze datum in beslag heeft genomen. 
Aangezien dit maar 1 keer in de 7 jaar plaatsvindt, hebben wij besloten onze Maritiem te vervroegen. 
Maar dit doet niets aan de gezelligheid af van Panheel Maritiem. 
Die zal als vanouds optimaal zijn, onder ons bekende motto “het komt zoals het komt”. 
  
Noteer deze datum in jullie agenda. Als je geen boot of schip hebt, maar wel een schippershart hebt, of 
op een andere manier verbonden bent met de scheepvaart, dan ben je ook van harte welkom met de 
fiets of te voet! 
Want wat ons het meest verblijd is jullie aanwezigheid. 
Het ligt in onze bedoeling om er weer een gezellig Panheel Maritiem van te maken in de sfeer van 
weleer, met gezelligheid en prijzen van toen. 
  
Zaterdag is er weer de bekende spel- en smultocht, die jullie door de mooie Limburgse plassen zal 
voeren. Puur natuur, ontstaan door de grindwinning, die ervoor gezorgd hebben dat deze plassen mooi 
bevaarbaar zijn. Het is meer dan de moeite waard om hieraan deel te nemen met jouw eigen boot of 
door bij vrienden / bekenden aan boord te stappen. 
  
Aanmelden is mogelijk via onze website www.panheelmaritiem.nl of telefonisch via 06-53160838  
( Ton de Waal ) of via 06-53383176 ( Renzo de Vries ). 
Uiteraard kunt u op 11 en 12 juni ook gewoon langskomen en aansluiten in de Waalhaven te Panheel! 
  
Hopelijk tot ziens. 
  
Met sportieve groet, 
  
Organisatie Panheel Maritiem 


